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“Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị”
TRẦN HOÀNG

“Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà...”
			   (Sáng tháng năm)
“Nhớ ông cụ mắt sáng ngời
Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường”

              (Việt Bắc)

Những câu thơ trên của nhà thơ Tố 
Hữu ra đời cách đây đã hơn 60 năm, 
nhưng mỗi lần có dịp đọc lại, người 

Việt Nam không mấy ai là không bồi hồi, xúc 
động trước hình ảnh gần gũi, thân thương 
của vị Cha già dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Người mãi là tấm gương 
sáng ngời để mỗi người trong chúng ta học 
tập và làm theo. Một trong những điều đó, 
theo chúng tôi là đức tính “cần, kiệm, liêm, 
chính”, là lối sống, là tác phong giản dị, gần 
gũi với quần chúng nhân dân của Bác.

Sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động cách 
mạng ở nước ngoài, mùa xuân năm 1941, 
Bác về nước để cùng Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị 
cuộc tổng khởi nghĩa, đánh đổ ách thống trị 
Pháp, Nhật; giành lại nền độc lập, tự do cho 
đất nước. Từ ngày ấy cho đến khi về cõi vĩnh 
hằng (tháng 9/1969), dù là sống trên vùng 
rừng núi Việt Bắc xa xôi hay về nơi Thủ đô 
hoa lệ, bao giờ Người cũng ăn mặc và sinh 
hoạt bình dị, chẳng khác gì một anh cán bộ 
viên chức bình thường hồi những năm năm 
mươi, sáu mươi của thế kỷ trước. Bộ quần áo 
bà ba nâu, chiếc “áo đại cán” 4 túi, đôi dép 
cao su... thay cho những bộ comple, chiếc cà 
vạt và đôi giày da sang trọng. Ngôi nhà sàn 
đơn sơ bên bờ suối, ngôi nhà làm bằng gỗ 
thường bên ao cá, hàng cây là nơi Bác sống 
và làm việc hàng ngày. Đó cũng là nơi nhiều 
lần Bác tiếp các đoàn bộ đội, các cụ phụ lão, 
các chị dân quân, các em thiếu nhi và một 
số vị khách quốc tế tới thăm Bác. Rồi nữa, 
bàn ghế Bác ngồi làm việc, chiếc giường Bác 
nằm, chiếc máy chữ Bác dùng, cái quạt giấy 

giúp Bác đỡ nóng khi trời nắng, gió im... tất 
cả đều rất bình thường, không có cái nào 
là sang trọng, xa hoa. Hàng ngày, Bác ngồi 
viết bên bàn, chiều đến thì ra vườn cuốc đất, 
tưới rau, hoặc tập võ, đánh bóng chuyền... 
mọi việc cần mẫn như tất cả các cán bộ, 
viên chức trong cơ quan. Có lần, cùng mấy 
anh bộ đội đi công tác trên vùng chiến khu 
Việt Bắc, dừng lại bên một con suối trong, 
tắm giặt xong, Bác vắt cái áo lên đầu một 
cây gậy, vác lên vai, vừa đi vừa phơi nắng 
để cho áo mau khô. Xem hình ảnh này trên 
màn hình, trên sách báo, lòng chúng ta trào 
dâng bao niềm xúc cảm nghẹn ngào...

Không chỉ khiêm nhường, bình dị trong 
ăn mặc, trong tác phong sinh hoạt, làm việc 
hàng ngày mà ngay cả trong ngôn ngữ chính 
luận, ngôn ngữ sáng tác thi ca, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng thể hiện rất rõ sự giản dị, gần 
gũi của Người. Người nói và viết, từ chuyện 
đơn giản nhất đến điều hệ trọng nhất đều 
rất dễ hiểu; giản dị mà không nôm na, đại 
chúng, bình dân mà không tầm thường, dễ 
dãi. Tất cả đều ngắn gọn, hàm súc, không 
hề làm ra vẻ cao siêu mà vẫn đầy chất trí 
tuệ. Bút pháp và phong cách của Người vô 
cùng linh hoạt, biến hóa và sinh động. Ngôn 
từ của Bác trong các văn bản mang ý nghĩa 
trọng đại, vừa có tầm cao của trí tuệ, mang 
tính khoa học cao, lại vừa rất phổ thông. Do 
vậy, từ các bậc nhân sỹ, trí thức đến người 
bình dân nơi thôn cùng, xóm vắng, ai đọc, ai 
nghe cũng hiểu, cũng tiếp nhận được. Đặc 
biệt, Hồ Chủ tịch còn sáng tác rất nhiều thơ 
ca, vừa là để nói lên tâm tư, tình cảm của 
mình, vừa là để phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân, như nhà thơ Hoàng Trung 
Thông từng cảm thán:

“Vần thơ của Bác, vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”
Những bài thơ Bác sáng tác thời kỳ Bác 

sống ở Cao Bằng như: Diễn ca “Lịch sử nước 
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ta”, Mười chính sách của Việt Minh, Dân 
cày, Ca binh lính, Bài ca du kích, Ca sợi chỉ 
v.v...; những vần thơ chúc tết nhân dân mỗi 
độ Tết đến, Xuân về; những bài thơ Bác gửi 
các em thiếu nhi mỗi độ Trung thu, những 
vần thơ Bác gửi riêng cho từng đối tượng... 
Tất cả đều chan chứa ân tình, đều thấm sâu 
vào lòng người tiếp nhận.

Xin được trích lại một số bài thơ Bác viết 
bằng một ngôn ngữ rất dung dị, rất gần với 
thơ ca dân gian.

* Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương 

nhi đồng...
	 Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

(Thư Trung thu - 1951)
	 * Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đặng, từ làm sao đây
	 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.

(Bài thơ Bác gửi nữ sĩ Hằng Phương)
	 * Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
(Bài “Năm mới hãy nhiệt liệt tổ chức Tết 

trồng cây” - 01/01/1965)
Những dòng thơ trên của Bác chẳng có 

một từ ngữ hoa mỹ nào. Bác vận dụng cả 
tục ngữ, thành ngữ vào sáng tác của mình. 
Vì thế, thơ của Bác rất dễ đi vào lòng người, 
có sức cảm hóa và thuyết phục rất cao.

Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao một vị lãnh 
tụ tối cao, một người đứng đầu Nhà nước và 
đã từng đi khắp bốn biển, năm châu, từng 
tiếp xúc với bao nền văn hóa lớn nhỏ trên 
thế giới... lại có nếp sống, có ngôn ngữ văn 
chương bình dị, gần gũi với đồng bào đến 
như vậy? Theo chúng tôi, điều này, trước 
hết có cội nguồn từ sự am tường, thấm sâu 
của Bác về nền văn hóa dân tộc, về những 
phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam xưa 
nay. Nước ta án ngữ trên một dải đất hẹp 
bên bờ biển Đông. Mưa to, gió lớn, hạn hán, 
lụt lội và giặc ngoại xâm từ Bắc xuống, từ 
Tây sang luôn luôn là mối hiểm họa lớn của 
cư dân vùng đất này. Để có thể tồn tại và 
đứng vững ở nơi đây, suốt mấy ngàn năm 
qua, người dân Việt Nam luôn nêu cao tinh 
thần yêu nước, tinh thần dũng cảm trong 

lao động, trong chiến đấu và xây dựng một 
nếp sống giản dị, thuần phác. Đặc biệt, với 
người lao động nơi ruộng đồng, nơi núi rừng, 
sông biển... sự cần cù, sáng tạo trong công 
việc làm ăn bao giờ cũng đi đôi với sự tiết 
kiệm, không lãng phí, xa hoa. Là người con 
của xứ Nghệ - mảnh đất nắng gió khô cằn 
còn nhiều gian khó thuộc dải đất hẹp miền 
Trung, từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng 
thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rõ, 
đã thấm sâu những phẩm chất tốt đẹp đó 
của người Việt Nam. Những năm kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, đất nước 
ta gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Là 
Chủ tịch nước, Bác Hồ hiểu rõ điều đó, nên 
Bác đã rất giản dị, tiết kiệm trong cuộc sống 
hàng ngày. Trong “Di chúc”, phần nói về việc 
riêng, Bác viết: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ 
nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi 
lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Sống tiết kiệm, giản dị, chân thành nên 
Bác rất gần gũi với quần chúng nhân dân. 
Đi thăm đồng, Bác lội xuống ruộng xem 
từng nhánh lúa; ra bờ biển, Bác cùng kéo 
lưới với ngư dân; đến nhà máy, Bác ngồi bệt 
xuống nền nhà cùng trò chuyện với anh em 
công nhân... Khoảng cách giữa vị lãnh tụ tối 
cao với quần chúng nhân dân trong giao lưu, 
tiếp xúc lúc này hầu như đã không còn nữa.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều điều 
để nói, để luận bàn. Bài viết của chúng tôi 
chỉ xin đề cập đến một nét nhỏ trong nếp 
sống, trong phong cách sinh hoạt hàng ngày 
của Người. Dù là nói về điều nhỏ hay điều 
to, lòng chúng ta vẫn thấy ấm áp, vẫn đẹp 
hơn, vui hơn khi nhớ về Bác Hồ, bởi một lẽ 
đơn giản mà vô cùng thấm thía như nhà 
thơ Tố Hữu đúc kết: “Yêu Bác, lòng ta trong 
sáng hơn” (Bác ơi - Tố Hữu) n

t.h
Nguồn tư liệu:
* Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do (Hồ chí 

Minh) - Nxb Sự thật. H. 1975
* Thơ ca Hồ Chủ tịch - Nxb Giáo dục giải phóng- 1974
* Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh - Nxb Văn học- 1990
* Thơ Người tỏa sáng (Vũ Minh Tâm - Lương Duy 

Thứ) - Nxb Việt Bắc- 1976
* Hơi ấm từ trái tim Người (Trường Kỳ) - Nxb 

Sông Bé - 1990


